
Ik vind het belangrijk dat de broodcultuur in Vlaanderen blijft bestaan, omdat...Daarom ondersteun ik de aanvraag om broodcultuur te laten opnemen op de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Brood lekker is Ja

Iedereen eet brood Ja

Ons dagelijks brood onmisbaar is. Ja

Ja Ja

Brood belangrijk is. Dagelijks. Ja

Ja Ja

Ja Ja

Ja Ja

Ja Ja

Ja Ja

Omdat het een stukje van ons is Ja

Dat lekker is Ja

Zeker Ja

Brood een voedzaam product is Ja

Het lekker is Ja

Brood is ons erfgoed Ja

Ja

Ja

het een onmisbaar deel uitmaakt van ons dagelijks leven. Ja

Het gewoon onze cultuur is en zou moeten blijven! Ja

Ja

Ja

Ja Ja

Brood bakken een ambacht is. Ja

Ja

Ja

Brood is ons erfgoed Ja

Brood super lekker en gezond is, eindeloos te combineren kan worden gecombineerd en al eeuwen deel uitmaakt van onze cultuur Ja
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Een lekkerder ontbijt bestaat er niet Ja

Brood broodnodig is Ja

Een lekker ontbijt start met goed brood Ja

Ja

Deze ambacht mag zeker niet verloren gaan. Ja

het noodzakelijk is dat er goed brood op de tafel komt Ja

Vers gebakken brood van de artisanale bakker , gezond en lekker is en deze moet blijven bestaan met alle mogelijke steun.Ja

Ja

Ik tenslotte bakkerszoon ben Ja

dit een evidentie is waarbij alle andere uitleg overbodig is. We bidden het in het Onzevader, we zagen onze  ouders en grootouders boterhammetjes meenemen naar het veld of het werk... Ja

Brood is een belangrijke voedselbron.. Ja

Brood zo lekker is Ja

Brood basisvoeding is. Het wordt teveel vervangen door allerlei hypes. Ja

Geef ons heden ons dagelijks brood. Stel je voordat we bidden: geef ons heden onze dagelijkse cornflakes???…Ja

je nergens ter wereld dergelijk én superlekker broodaanbod vindt. Ja

Ruike variëteiten. Ja

Ons dagelijks brood daar smeekten en baden we vroeger voor …hoe het met de jaren geëvolueerd en uitgebreid is danken we aan onze mensen die er hun levenswerk van maakten .nergens in Europa en heel de wereld vind men zo ‘n rijk assortiment aan brood dat dan nog zo lekker is .Ja

Absoluut Ja

Noodzakelijk bij alle maaltijden Ja

Het lekker is! Ja

Brood een deel is van ons leven: ik kan me geen leven inbeelden zonder brood. Ja

die zit ingebakken in onze geschiedenis Ja

Het een vast onderdeel is in onze voeding, al generaties lang Ja

granen heel belangrijke basisvoeding zijn. Ja

Ik brood superlekker vind Ja

het we een heel ruim aanbod hebben van gezonde broden, ambachtelijk bereid met Belgische granen en met veel liefde van de bakker, die je zelfs kan proeven! Het is een lekkernij die door groot en klein gesmaakt wordt en waar geen enkel snoepgoed tegenop kan! Ja

We dan super lekker brood kunnen eten. Ja

Zeker weten Ja
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Brood  is essentieel voor onze gezondheid Ja

Het lekker en gezond is. Ja

Zo heerlijk is om zoveel variëteiten aan smaken, vormen , groottes  van broden te zien, te proeven,te ruiken.daarnaast zoveel soorten pistolets en smaakvolle koekebroden.Ja

Brood is direct herkenbaar en toch zo divers. Zoveel culturen en generaties die er een eigen stempel op drukken. Zelfs vandaag nog. Ik kan me niet voorstellen dat er geen broodcultuur meer zou bestaan. Ja

het basisvoedsel is en bovendien lekker en in zovele variëteiten Ja

Heel zeker een belangrijk onderdeel van onze cultuur! Ja

Ja

Ja Ja

Ja

Ja

Dagelijks brood is belangrijk Ja

Lekkere traditie Ja

Ja, want we eten het dagelijks Ja

Brood is ons erfgoed Ja

Ja Ja

Die een belangrijk onderdeel vormde van mijn jeugd en dus diepvervlochten is met mijn identiteit Ja

Brood brengt mensen samen en is zo sterk verbonden met het leven en met grote gebeurtenissen erin ... We wonen in Antwerpen, waar er verschillende soorten bakkers zijn, ook enkele Joodse en Arabische, en bij de Oost Europese supermarkt is er lekker, donker kruidenbrood verkrijgbaar. Broodcultuur is zo'n grote rijkdom, diversiteit, kennis en kunde die we moeten borgen voor de toekomst. 

Als kind aten we zondagavond thuis broodmaaltijd met pistolets. Samen met mijn broers zat ik dan met natte, net gewassen haren en in pyjama aan tafel. Dat zijn dingen en ervaringen die ik graag aan onze eigen kinderen door wil geven. 
Ja

je in brood bakken zoveel liefde en kunst kunt stoppen… Ja

brood niet weg te denken is uit ons dagelijks leven. Ook de pistolets en koffiekoeken op zondag zijn niet te missen. Mijn ouders hadden een bakkerij waardoor de broodcultuur nauw aan het hart ligt. Ja

brood deel uitmaakt van het dagelijkse leven van veel Vlaamse gezinnenJa

Het echt lekker is !!
's Morgens bij het ontbijt, ''s middags bij de soep met een laagje boter met een beetje zout en 's avonds bij het avondmaal als afsluiter een stukje brood met een stukje kaas. Echt lekker !Ja

ik denk dat brood 1 van de grootste behoeften en noden zijn in onze Vlaamse cultuur.Ja

Ja

brood al eeuwen lang een belangrijk deel uitmaakt van onze voeding. Bovendien is het zeer voedzaam en lekker.Ja

Dit deel uitmaakt van onze geschiedenis, zie het bakhuisje op ons Beddermolen domein Ja

Ja Ja

Ja
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het gezond is; mensen verbindt; heerlijk is; eenvoudig is; ... Ja

Het nog altijd dagelijkse kost is Ja

Ons dagelijks broodj Ja

Brood heeft een ongeëvenaarde historie die wij al generaties lang doorgeven. Deze cultuur, dit ambacht en deze basisvoeding van elke Vlaming mogen niet verloren gaan. De kennis, de traditie en de typische streekgebonden broodjes moeten hun waarde in onze maatschappij blijven behouden. Het is essentieel dat deze waarde aan jongeren wordt doorgegeven. Brood, of een boterham, dient als brandstof voor schoolgaande kinderen, hardwerkende Vlamingen en actieve gepensioneerden. Het is al jaren ons basisvoedsel en dit moeten we blijven koesteren in onze cultuur. En als het geen snee brood is, kennen wij Vlamingen nog altijd de 'glazen boterham'. ;-)Ja

er eigenlijk continu aan ingrediënten en processen gesleurd wordt en het product ontaardt tot industriële, karakterloze massavoeding.Ja

de rijke materiële en immateriële geschiedenis niet mag verloren gaan.Ja

Ja

het een essentieel onderdeel is van onze bourgondische voedingscultuurJa

ik hou van brood en de belgische (is samen met de Franse) de beste van de wereld!Ja

het niet weg te denken is uit het dagelijkse leven Ja

Ja

brood een belangrijk onderdeel is van de Vlaamse traditie en identiteit. Ik kom zelf ook uit een bakkersfamilie, dus het voelt nog persoonlijker aan, nog meer verweven met mijn geschiedenis.Ja

brood is de basis van gezonde voeding Ja

Brood is al eeuwen ons voedsel, je kan het kopen bij een warme bakker, een iets grotere winkel of je kan het zelf bakken, en het is heel lekker en heel compatibel met vele andere voedingsmiddelen, zoals vlees, kaas, groenten enz.Ja

echt en kwalitatief brood gezond is, mensen voedt en verbindt en blij maakt. Ook omdat goed brood maken een ambacht is dat ervaring en techniek vereist en moet doorgegeven worden.Ja

Dagelijks vers brood het beste is. Ja

het lekker is en er veel variëteiten zijn. Ja

Brood een basisproduct blijft van onze dagelijkse voeding, er veel variatie is van soorten brood en omdat het zo lekker en voedzaam is. Wie zelf brood bakt weet pas wat een hemels proces dat is met het wonder van het rijzen en de geur van versgebakken brood.Ja

Ja

het een voedingsvolle traditie die rond lekker, kwalitatief eten draait.Ja

brood een lekker, gezond en veelzijdig basisbestanddeel van onze voeding is, en het bakken een ambacht dat de mens overal ter wereld verbindt. Ja

Omdat dit ik als bakker en bakkerszoon  hiervan deel uitmaak. Ja

Brood is een basisvoedingsmiddel Ja

Ja

Dit een product is dat in elk gezin/familie gegeten wordt door jong en oud. Ja

Het een rijke cultuur is die de mensen terug moeten aanleren en appreciëren Ja

We nodig hebben Ja

Omdat het een traditie is dat we hebben dat niet bestaat in andere landen. We hebben unieke stijl van brood maken.Ja
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Het ons dagelijks werk is. Ja

Brood is essentieel in een gezond eetpatroon. Ja

Ja zeker Ja

Mijn verleden belangrijk is en omdat het ook mijn toekomst kan kleurenJa

Het erfgoed is Ja

Goedemiddag . Ah ja dat moet blijven bestaan Ja

Het ons dagelijks brood is Ja

Ons erfgoed is Ja

Ja Ja

De belgisse broodprodukten de beste zijn! Ja

De bakkers blijven bestaan. Ja

Ik de bakkers wil steunen zodat ze blijven bestaan. Ja

Zonder brood men niet leven kan Ja

Brood is een mooi verhaal. Begin van een een fantastische dag. Ja

Ik een gezonde broodcultuur een warm hart toedraag. Ja

Ja

Ja

We dagelijks genieten van brood dat gezond en broodnodig is. Ja

Omdat brood het hoofd bestand van onze levende kultuur als samen komen en leven is.Ja

Brood is een onmiskenbaar deel van de wereld, zonder brood honger.Ja

Ze uniek en waardevol is . Brood is gewoon fantastisch lekker. Ja

Je nergens anders even lekker brood kan eten Ja

Brood een basis voedingsmiddel is en een bron voor ons dagelijks leven.Ja

brood is de basis en is zo lekker. het is echte voeding met de goede voedingsstoffen die we nodig hebben. Ja

Brood in al zijn vormen en kwaliteiten niet is weg te denken uit onze samenleving !Ja

... brood al eeuwenlang de basis is van onze voeding en er in de loop van de geschiedenis een enorme diversiteit aan brood en gebak ontstaan is in Vlaanderen.Ja

Brood het voedzaamste en goedkoopste voedingsmiddel is Ja

Ja
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Ja

Ja

Brood belangrijk is als ontbijt Ja

het een traditie is. Het helpt kinderen om de historiek ervan en het productieproces te begrijpen: boer-molenaar-bakker-brood.Ja

Ja

Er te veel aandacht gaat naar fabrieken Ja

Basisambacht Ja

Er teveel aandacht naar automatisatie gaat Ja

We lekker brood hebben ten opzichte van andere landen. Ja

Ja

Het lekker is om vers brood te eten Ja

Brood zijn de basics. En is een leuk product om mee te werken. Je kan er alle kanten mee op.Ja

Brood gewoonweg superlekker en gezond is Ja

Ja

Je nergens anders zoveel lekkere en verschillende broden kan vinden dan in België. Ja

Traditie en lekkerder dan massaproductie winkelketens Ja

Het deel is van ons erfgoed Ja

Dit niet in alle landen bestaat Ja

We eten smorgens en savonds altijd brood met beleg. Ja

de mensheid al ontzettend lang brood maakt, een basisvoedingsmiddel is, mensen verbindt en uiteraard ook omdat het super lekker is! Ja

Het voor ons echt cultureel erfgoed is. Het brengt mensen samen! Ja

Het is wat ons verbindt Ja

Brood lekker en gezond is. Ja

Wij uit Nederland komen en wij ook een broodcultuur hebben. Ja

Ik eet graag lekker brood Ja

Bakkers moeten blijven bestaan, wordt anders veel teveel fabriekbrood niatvaltijd natuulijkevproducten Ja

Het bij onze dagelijkse routine hoort... Ja

Ja hoor want brood hebben we dagelijks nodig! Ja
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Het verbonden is met ons verleden. Onze landbouwgeschiedenis en wat we allemaal met graan, tarwe, gerst, ... maken.Ja

Het een deel van onze cultuur is Ja

Het verder moet blijven bestaan. Ja

Ja

Brood deel uitmaakt van ons dagelijks leven. Ja

Is deel van de dagelijkse maaltijd Ja

Dit idd cultuur gerelateerd is. Ja

Brood is een basis product in de voeding Ja

Omdat het een deel van onze cultuur is. In elk dorp zijn er wel enkele bakkers.Ja

Het uniek is in Vlaanderen, alle soorten die we hebben en artisanaal gemaakt, unieke smaak en cultuur!Ja

de patisserie en broden in Vlaanderen uniek zijn Ja

Dit uiteindelijk een belangrijk aspect is in ons leven is. Mensen staan er niet meer bij stil wat het bakken van een brood net inhoud.Ja

Het zo lekker is Ja

Brood nog steeds een belangrijk element is in onze eetcultuur ondanks de vele alternatieven en het al een heel lange geschiedenis heeft.Ja

het deel uitmaakt van ons dagelijks eten. Ja

Het lekker is Ja

deze onmisbaar is in ons leven! Ja

Ambachten belangrijk zijn te blijven kunnen uitvoeren en leren kennen. Ja

Omdat we zo een mooie variatie aan brood hebben Ja

Er is niets zo lekker als de geur van versgebakken brood. Ja

Om lekker eten te hebben Ja

Ja Ja

we brood 's morgens, 's middags, 's avonds, tussendoor en tijdens belangrijke bijeenkomsten in de loop van ons leven eten.Ja

Brood mensen verbindt en brengt mensen samen Ja

Brood lekker, gezond en gezellig is. En voor jet praatje met de bakkersvrouwJa

Draagt bij aan verrijking van onze cultuur op ambachtelijk en "smakelijk" gebied.Ja

Ja

Het staat voor gezelligheid. Ja
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Omdat het brood ons sterk maakt, veel waardevolle ingrediënten heeft, zowel voedzame als mensen samen krijgen Ja

Brood lekker en gezond is. En het is een unieke ambacht. Ja

Brood speelt een belangrijke rol in les dagelijks voedingspatroon. Een belangrijk tarweproduct waar iedereen dagelijks  gebruik van maakt. Daarnaast is het een jaren/eeuwenlange voorstelling van een belangrijk landbouwproduct. Ja

Brood lekker is Ja

Ja

Je Vlaanderen zo veel (verschillend) brood kan vinden. Ja

Echt brood van de warme bakker zeer voedzaam en gezond is. Ja

Het noodzakelijk en lekker is. Ja

brood verenigd heel de familie rond de tafel Ja

Het de basis is van een goede maaltijd. Het bevat heel wat belangrijke voedingsstoffen en brengt mensen samen rond de tafel! Ja

Brood als rode draad door het leven gaat. Bijna elke dag eten wij brood en op speciale momenten zijn er ook speciale broden voorzien.Ja

Ja

Tradities behouden en bewaren Ja

Het een traditie is om samen met familie brood te eten Ja

het zeer lekker is, brood aanzich Ja

Ja

Het onze broodwinning is💖 we zijn een Écht warme bakker van Écht broodJa

Ik zelf bakker ben en mijn job zeer graag doe. Brood is lekker, gezond en voedzaam Ja

Omdat het een basis voeding is Ja

Ja Ja

Brood voor iedereen 🍞 lekker Ja

Ja

het brood is in Vlaanderen uniek Ja

De Bakker als deze zijnen job met passie , en liefde doet en soms nog met oeroude recepturen , kneedtechnieken , rustpauzes te respecteren daar ga ik dagelijks met plezier naartoeJa

Brood is een essentieel onderdeel van ons leven…niet alleen van onze eetcultuur maar ook van onze sociale cultuur. Denk maar aan  het gezellig samenkomen in het weekend met vrienden en familie om koffiekoeken te eten, om een praatje te slaan met de bakkersvrouw…. Daarnaast is brood een ambachtelijk product dat door de warme lokale bakker met veel liefde, passie en toewijding gemaakt wordt waardoor het zelfs bijdraagt aan de lokale economie. Brood is een traditie van generatie op generatie die moet behouden blijven! Ja

Ja

Brood behoort tot de traditionele Vlaamse cultuur Ja

Ik zelf uit een bakkersfamilie kom en brood gewoon lekker en gezond is! Ja
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brood noodzakelijk voedsel is voor iedereen. Ja

De kennis van artisanaal brood bakken niet verloren mag gaan. Vers brood met pure natuurlijke ingrediënten smaakt veel beter, zorgt voor meer verzadigend gevoel. Veel meer variatie mogelijk en gemakkelijk aanpassing bij bepaalde allergie. Ja

Zeker Ja

Er niets beter is dan een artisanaal gemaakte boterham die door mensen met passie op de plank gebracht wordt.Ja

Ja

Brood,brood nodig is voor iedereen! Ja

Ja

Ja

Vers brood Ja

Brood van de bakker het allerlekkerste is Ja

Brood gezond voedsel is, nodige koolhydraten levert. Ja

Het is de basis van onze voeding en de dag dat ze start ermee Ja

Niets zo goed als een goed brood van bij de bakker. Er moet zelfs geen beleg op om lekker te zijn.Ja

Omdat het een traditie is die sinds zijn ontstaan, verschillende vormen en verschillende uitdagingen heeft gekend. Ondanks alles bestaat de broodcultuur nog, in al zijn diversiteit. Dus erkennen AUBJa

Ja

Ja

Brood een onderdeel van het dagelijks leven is Ja

Het deel uitmaakt van ons DNA. Ja

Het een lekker, voedzaam product is, waar veel geschiedenis aan verbonden is, met veel mogelijkhedenJa

Belgisch brood uniek is. Ja

Ja

nergens elders ter wereld de zondagse pistolet van bij de warme bakker zo'n instituut is. Ja

Er minder brood wordt gegeten en brood is gezond en belangrijk. Ja

het een levensbehoefte is. Eeuwen lange traditie. Ja

Omdat dit gezond en lekker brood is zonder toegevoegde additieven. Ja

Ja

Op steen gebakken brood mag nooit verdwijnen ! Lekker en gezond !Ja

het een eeuwenoude traditie is, niet alleen in Vlaanderen, maar wereldwijd, die essentiële voedingsstoffen en koolhydraten leverde voor de hele samenleving, maar die ook cultureel en maatschappelijk belangrijk waren voor elke samenleving. Dus ook in Vlaanderen, dat zijn eigen specialiteiten ontwikkelde.Ja
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vers gebakken brood met granen van bij ons belangrijk is!!! Ja

dit ons dagelijks voedsel betreft. Ja

Ja

het lekker en voedzaam is. De broodcultuur vormt een stuk van ons erfgoed.Ja

brood een gezond en veelzijdig voedsel is . Ja

Brood van alle tijden is. Wit, bruin, grijs om het even welk brood was, is en zal altijd een belangrijke plaats in nemen in onze eetcultuur.Ja

brood een centrale plaats heeft in het leven van mensen in vlaanderenJa

het een belangrijk element is van het volksleven door de eeuwen heenJa

Ja zeker Ja

cultureel erfgoed is Ja

Dit cultureel erfgoed is dat we moeten blijven doorgeven. Ja

Ja

Brood ons hoofdvoedsel is en variatie in brood belangrijk evenals kwaliteit Ja

Ik nog nergens buiten Vlaanderen een brood gevonden heb met onze typische smaken en geuren, en toch is het brood bij elke bakker een beetje anders.  Ook omdat bij mekaar een boterham blijven eten een blijk van vriendschap was en is.Ja

Wegens het reeds eeuwen in ons dna ingebakken is als één van onze hoofdzaken om ons lichaam van energie te voorzien, hopelijk gaat het traditionele brood bakken in een hout gestookte steenoven niet verloren en wordt de kennis en de passie voor nog vele generaties bewaart Ja

onze kinderen het brood uit het rek kopen en niets weten van ingrediënten en productie. En het derhalve niet naar waarde schatten...korsten eten , verwerking droog of oud broodJa

Brood MOET blijven !! 👍👍 Ja

Ja Ja

dit een gezond voedingsbestanddeel is. Ja

Ik hou van lokale warme bakkers en bio bakkers. Het brood is zo veel beter en goed voor de gezondheid.Ja

Ja

Onze broodcultuur ons daadwerkelijk onderscheidt van andere culturen - zelfs westerse; ik woonde meerdere jaren in buitenland en Belgisch brood in al zijn diversiteit was telkens in de top 3 van de tastbare dingen die ik miste. Ja

Het broodnodig is Ja

Dit belangrijk is in ons dagelijks leven, al generaties lang! Ja

de bases is van de voedings start van de wereld Ja

Ik zelf in een bakkerij werk en broodcultuur dus broodnodig is. Ik maak én eet het graag.Ja

deze traditie niet alleen héél voedzaam en gezond is, maar omdat ze generaties lang in onze contreien zo belangrijk was... Zie de hongersnood in 1845-'46 in Vlaanderen! Zeer velen bakken ook zelf hun voedzaam brood, naast de warme en de koude bakkers. Stijn Streuvels, een icoon voor Vlaanderen, werd van bakker een wereldschrijver (hij staat in àlle wereldencyclopedieën) en beschreef het edele beroep van bakker en véle broodsoorten in zijn literaire werken. Gelukkig maar, die werken zijn 'dragers' van informatie voor onze tijd. Het is een ware ambacht/vakmanschap om goed bakker te zijn. Ja

het de basis is van onze voeding sinds vele eeuwen, en omdat er zo'n grote variatie is met lokale accentenJa
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De basis is en iets typisch Belgisch is en onze landbouw steunen Ja

brood broodnodig is Ja

het de basis van onze cultuur vormt! Ja

er niks boven een versgebakken brood gaat Ja

Jazeker Ja

Het onze cultuur is die door de warenhuizen langzaam verdwijnt Ja

fit voor mij toch evident is. Ja

Omwille van het artisanale karakter en de traditie. Ja

Brood is broodnodig. Het bevat veel noodzakelijke voedingsstoffen. Ja

Ja

Het is de basis en de start van ons leven. Ja

het maken van brood van begin tot einde  een ambacht is die we moeten blijven eren. Ja

Het de basis van gezonde voeding is Ja

Het behoort tot onze volkse gebruiken Ja

Brood een belangrijke voedingsbron is vervaardigd met gezonde producten en betaalbaar blijft.Ja

boterhammen eten een dagelijkse gewoonte is. En zelf gemaakt brood nog lekkerder is.Ja

omdat deze geschiedenis moet blijven voortleven bij onze jongerenJa

traditie moet blijven bestaan Ja

het tot onze levenswijze behoort Ja

Goed brood heel lekker en voedzaam is. Ja

Je brood in elke maaltijd kan toevoegen. Ja

Ja

Brood is sinds mensenheugenis een belangrijk voedingsproduct. Dit moet in ons collectief geheugen bewaard blijven.Ja

Maak deel uit van het vlaamse (Belgische) erfgoed. Ja

Ja

brood een basis is  in ons leven (geef ons heden ons dagelijks brood) . het zit in onze cultuur  en is een expressievorm van een bakker. Ja

Ja

Iedereen brood kent Ja
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Ja Ja

Het is iets waar vele generaties mee zijn opgegroeid, eeuwen oud beroep Ja

Ik een homopanos ben Ja

Tradities belangrijk zijn Ja

Brood al eeuwen lang de basis van ons voedsel is. Ja

Brood is lekker en gezond, we lusten het allebei Ja

Ik mijn job als bakker met heel veel liefde doe! Ja

er nergens zo'n lekker brood in een onvoorstelbaar groot gamma te vinden is.Ja

Het een groot deel van onze voeding is Ja

Het essentieel is in de voeding Ja

het gezond en lekker is, en dat er al zoveel van vergeten en verdwenen is.Ja

omdat het 'broodnodig' is Ja

het Belgische brood toch net een andere toets heeft dan de broden die je op reis in de buurlanden koopt. Dat zachte, zoete, maar toch weer niet mierzoete smaakje, krijg je in het buitenland moeilijk met woorden uitgelegd. Hier komen proeven dan maar! Gewoon al het heerlijke gebeuren van zo'n lekker broodje in perfecte stuutjes snijden met de machine en dan stiekem al het kantje opeten tegen dat je thuis bent. Dát is broodcultuur!Ja

Brood al eeuwen lang een essentieel onderdeel is van onze dagelijkse voedingJa

Het eraan herinnert dat de boer de tarwe zaait en oogst en de molenaar de tarwe maalt zodat de bakker uiteindelijk brood kan maken... werkgelegenheid en oude traditiesJa

Het is voor velen het begin van maar ook de rode draad doorheen elke dag! Ja

brood al heel lang een belangrijk onderdeel van onze cultuur is. Ja

het een warme traditie is die ik van kleins af via mijn grootouders meekreeg. Ook vandaag is het contact met de bakker steeds een warme ontmoeting.Ja

Het broodnodig is Ja

Ja Ja

Omdat brood gezond is en wij het beste brood ( in de wereld) hebben.Ja

Deze uniek is en een belangrijk onderdeel is van onze eetcultuur Ja

Brood is leven Ja

eten en drinken essentieel zijn om te leven en we ons daar bewust van moeten blijven.Ja

eten en drinken essentieel zijn om te leven en we ons daar bewust van moeten blijven.Ja

Niets lekkerder is dan een echte verse snee brood Ja

Authentiek kwaliteit Ja

Ja
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Ja

Ja

Ja

het ambachtelijk d.i. niet industrieel bakken van brood een wezenlijk deel uitmaakt van ons cultureel erfgoed en dus verdient 1. bewaard, en 2. verder gezet te wordenJa

Eeuwen oude traditie, een mooie ambacht Ja

ER NIETS LEKKERDER EN VOEDZAMER IS DAN EEN VERS GEBAKKEN BROOD VAN DE AMBACHTEIJKE BAKKERJa

brood van de lokale bakker nog altijd beter is dan van de supermarktJa

brood en broodproducten fundamentele elementen zijn waarmee we zijn opgegroeid, het is niet duur en het is een product waar we aan de ontbijttafel gezinnen samen brengen of vrienden op verlof, waar we energie uitputten om de dag goed te starten enz.Ja

zeer zeker Ja

Brood is broodnodig Ja

Ja Ja

Het een deel uitmaakt van ons voedingspatroon Ja

Traditie met brood, pistolet's en taart moet blijven bestaan. De familiefeesten met taart is steeds feest.Ja

brood mensen samen brengt; we hebben tradities gevormd met ontbijt, lunch, avondeten, feestjes, religie, waarmee we allemaal samenkomen om van het leven te genieten en te vieren met eten (en brood) erbij. Ook warme bakkers zijn symbolisch van een traditie van werken met de handen om een gemeenschap te verbeteren.Ja

Ons dagelijks brood is al eeuwen een feit. Ja

Het een van de mooiste ambachten is Ja

Brood is traditie! Eeuwenoude traditie… 
Er gaan al genoeg tradities verloren. 
Laten we deze behouden 🙏

Ja

brood onmisbaar is! Ja

Ja

Je een unieke sfeer verkrijgt in huis, als je van de bakker komt…. Er hangt altijd wat spanning in de lucht: wat ruik je, wat ga hij/zij meegebracht hebben, iets nieuws?Ja

Brood is een basisproduct. Een maaltijd (zelfs meer dan 1), een tussendoortje, ...Ja

Dit zo al eeuwen is en zeker moet behouden worden! Ja

het is broodnodig Ja

Brood is de basis van onze voeding Ja

brood in vele gevallen nog steeds een dagelijks voedingsmiddel is. De geschiedenis van brood wordt perfect geïllustreerd in de strip 'De broodeters' van Suske en Wiske.Ja

Brood is het goedkoopste verse basisvoedsel Ja

Belangrijk isv Ja
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Brood is nodig en is de basis van de voeding 
Ja

Brood brengt mensen samen, brood is gevarieerd, brood is lekker, voedzaam. Wij kunnen ons geen leven zonder brood voorstellen. Ja

Ja Ja

Ja

Omdat anders de Bakers het moeilijk gaan hebben Ja

Bakkers in Vlaanderen  echte bakmeesters zijn en zorgen voor de dagelijkse   unieke luxe dat hun klanten vers brood en gebak op tafel kunnen brengen die niet uit een plastic zakje uit de supermarkt moet komen .Ja

Streekprodukten zoals klaaskoeken zijn uniek in de wereld ! Ja

Het zo’n typische gewoonte is om vers brood te hebben en in het weekend te ontbijten met pistolets en verse koekenJa

ons dagelijkse brood tegelijk banaal én speciaal ons verbindt, met elkaar, met een rijke geschiedenis, met onze tradities waarin brood een rol speelt, met de bakkers, granen, boeren en molenaars... En zeg nu zelf, wie houdt nu niet van de heerlijke geur van versgebakken brood?Ja

.... klein en groot, arm en rijk en jong en oud tot drie keer per dag brood eten; elke broodeter een voorkeursbakker en -brood heeft; brood zeer gevarieerd is maar niet alleen brood omvat, maar ook broodjes en koffiekoeken (wat een mooi Vlaams woord), wat altijd tot feestelijk gevoel rond de tafel. En misschien bovenal: brood levert goedkope calorieën aan een lage prijs, mét culturele meerwaarde. Ja

Ga je wel eens naar het buitenland? Dan mag je verdomd hard zoeken naar een deftig brood, zoals we hier in België gewend zijn van onze warme bakkers. De standaard 'stuutje met choco' is wat mij betreft erfgoed.Ja

brood deel uitmaakt van onze identiteit Ja

Zodat de immense geschiedenis en cultuur dat ons dagelijks brood doorheen de jaren heeft betekent en heeft opgebouwd niet zomaar verloren gaat door het industrieel gaan bakken van brood. Kijk naar hoe steeds meer mensen opnieuw de slowliving broodcultuur gaan opzoeken en leren bakken met o.m. zuurdesem. Ja

omdat het erfgoed is Ja

het een verbindende sociale actor is. Vanuit een narratieve analyse zou je zelfs kunnen spreken van een 'magic agent' (een beetje zoals de ring in Lord of the Rings) die sociale verbanden evoceert, transformeert of in stand houdt. Als je brood bakt doe je dat meestal voor iemand anders: een relatie tussen gever en nemer. Maar er wordt ook een verhaal doorgegeven. Brood komt in verschillende vormen en elk van die vormen hangt samen met een andere betekenis. Brood verliezen is dus een beetje als een taal verliezen. Bij gevolg valt er iets voor te zeggen om broodcultuur te beschermen net zoals met uitsterven bedreigde talen worden beschermd, niet altijd omwille van de taal zelf, maar vaak omwille van de betekenissen, verhalen en sociale verbanden die met die talen samenhangen, en die we zouden missen wanneer ze er niet meer zijn. Dat gezegd zijnde denk ik dat er weinig te winnen valt bij een statische erfgoedvisie zonder oog voor dynamiek en verandering aangezien aanpassing en creativiteit net aan de oorsprong liggen van cultuur. Een moeilijk maar boeiend evenwicht...Ja

het een essentieel element is in culturele, sociale en economische realiteit. Ja

dit een unicum is in de wereld Ja

Dit oerVlaams is Ja

Omdat het al eeuwen deel uitmaakt van onze voedselketen Ja

Ja

x Ja

de broodcultuur een gevoel van geborgenheid geeft Ja

Ja

ja, onze broodcultuur is uniek in de wereld en mag niet verloren gaan. Ja

het ons aanwezig is in ons leven van elke dag. Ja

Ja

Het toch iets typisch Vlaams is, al die soorten brood die je in de bakker vindt... Ik reisde de wereld rond. Nergens vind je de variatie die hier standaard is, ook al verdwijnt de warme bakker stilaan uit het straatbeeld.Ja
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Het gaat over gezonde voeding en brood is deel van onze eetcultuurJa

Ja

brood meer is dan een 'sneetje' : toast, wentelteefjes, broodpudding...Ja

het een belangrijk en lekker bestanddeel van onze maaltijd betreft. Ja

brood de ziel is van onze maatschappij. Ja

brood veelzijdig is en op verschillende wijzen gebruikt kan worden die onze gezondheid maar ook vooral ons geluk kunnen verbeteren.Ja

Ik dagelijks brood eet Ja

Brood nodig is Ja

Het een prachtig products is dat mensen samenbrengt aan de ontbijt-, lunch- of diner tafel.Ja

Ja

1.Om zijn historische en culturele waarde
Brood is diep verankerd in de Belgische eetcultuur. Al eeuwenlang spelen bakkers een centrale rol in het dagelijkse leven. De traditie van ambachtelijk brood bakken is van generatie op generatie doorgegeven, en veel Belgische bakkerijen bestaan al tientallen jaren, sommige zelfs eeuwen.

2. Om zijn diversiteit en kwaliteit
België staat bekend om zijn brede assortiment aan broodsoorten. Naast klassiekers zoals pistolets, rozijnen- en roggebrood, zijn er ook streekgebonden specialiteiten. De kwaliteit van Belgisch brood is hoog door het gebruik van traditionele bereidingswijzen, eerlijke ingrediënten en nieuwe technologiën.

3. Om zijn sociale en dagelijkse rol
Brood is een essentieel onderdeel van het Belgische eetpatroon. Het wordt gegeten bij het ontbijt, de lunch en soms ook bij het avondeten. Zondagochtend verse pistolets en koffiekoeken halen bij de bakker is een geliefde traditie in veel gezinnen.

4. Om de invloed van ambachtelijke bakkerijen
België heeft een sterke bakkerstraditie, waarbij ambachtelijke bakkers de voorkeur krijgen boven supermarktbrood. Veel Belgen verkiezen nog steeds dagelijks vers brood van de plaatselijke bakker, wat bijdraagt aan het behoud van deze traditie.

5. Om zijn seizoensgebonden en feestelijke broden
Naast dagelijks brood heeft België ook een rijke traditie van feestbroden. Denk aan cougnou, mastellen, verrassingsbrood, takkenbrood, stol of vlecht.

Kortom, de broodcultuur in België is niet alleen een kwestie van voeding, maar ook van traditie, ambacht en sociale verbondenheid.

Ja

eerlijk brood, eerlijk graan en eerlijke bio-industrie zijn de basis voor eerlijk omgaan met de mensheidJa

archeologische aangetoond is dat brood ouder is dan de landbouw en brood nog steeds de basis is van het volksvoedsel in welke vorm dan ook.Ja

brood broodnodig is. Ja

Het een product is dat het hele jaar door van het seizoen is en een desem brood heel voedzaam is en je met brood alle kanten op kunt Ja

brood een sociale verbinder is. En omdat brood eten mij gelukkig maakt. Ja

Het lekker is Ja

Deze kennis nooit verloren mag gaan! Ja

Omdat het bij ons hoort, en je kan het altijd eten zonder iets met een beetje boter , met  beleg : zoet, zout of zuur naar ieders believen . Bij een tas  soep, met een slaatje , in de vroege ochtend, op de middag of in de late uurtjes om een klein hongertje te stillen . Het past altijd in de winter of de zomer , op elk moment , bij een viering of een gewone maaltijd . Een Boke met een ei , zo simpel maar o zooo heerlijk. Ja

Ja
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Een 'boterhammetje' iets is dat ze elders niet kennen en het zo deel uitmaakt van ons dagelijks leven: soldaatjes bij het eitje, een boke met choco om de dag te starten, hoe een driehoekje lekkerder smaakt dan een gewoon gesneden boterham, ruzie over het opeten van de korstjes, blij met vers zacht brood, wentelteefjes maken met restjes hard brood, ...Ja

brood gezelligheid, verbondenheid en memories symboliseert; dit is  in het huidige tijdsklimaat meer dan broodnodig!Ja

We moeten terug naar meer warme bakkers die lekker en kwaliteitsvolle broden leveren in plaats van deze te vervangen door het industriële supermarktbrood. Ja

Het door de jaren heen al is blijven bestaan. Typische Belgische broden die elke familie herkent en eet.Ja

brood cultureel erfgoed is, en het ook moet blijven. Ja

brood lekker is! Ja

de bakker altijd een spil geweest is voor lokaal contact tussen klanten in dorpen.Ja

Brood al sinds de basis is in onze voeding. Gemaakt van authentiek graan en natuurlijke fermentatie zo zalig voor een gezonde voeding.Ja

Ja

Ja

brood tot ons basisvoedsel hoort en meestal heel gezond is. Ja

Het brood is te lekker Ja

Brood al heel lang belangrijk is Ja

Voor een gezonder leven Ja

Een belg zonder goed brood is als een café zonder buur. Ja

het zowel cultureel als landschappelijk een meerwaarde is om lokaal brood te maken.Ja

Absoluut Ja

Ja Ja

Vers brood het lekkerste brood is Ja

Brood lekker is Ja

Brood een echte ambacht is en niet verloren mag gaan Ja

het ons belangrijkste voedsel is Ja

Ja

Elke cultuur heeft ander brood, wij hebben het beste Ja

Het een passie is om het te maken en een genot om van te eten. Ja

Het belangrijk is dat dit vakmanschap erkend en bewaard blijft Ja

Brood bij ons dagelijks leven hoort. Ja

Het een traditie in stand houdt Ja
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Het een gezonde traditie is Ja

Brood is lekker en voor elke dag Ja

Er gaat niets boven een lekker krokant pistoleke of de geur van een vers brood.Ja

Ja Ja

Dit cultureel erfgoed id Ja

Brood een basisbehoefte is Ja

vers, ter plekke gebakken brood (en aanverwante "pistolets en malse sandwiches" zorgen voor een lekker thuisgevoelJa

het ontbijt terugbrengt tot zijn originele vorm, een eenvoudige verwerking van diverse graansoorten. Dit in tegenstelling tot de ontbijtgranen en mueslis die met hun blitse verpakkingen en slogans onze kinderen obees en suikerverslaafd makenJa

een plaatselijk gebakken "hoevebrood" een zeldzaamheid is geworden.Ja

het de basis vormt van ons dagelijks voedsel. Ja

de bewoners sinds eeuwen het brood als basisvoedsel gebruikt om zich te voeden.Ja

Ik dagelijks brood eet en haal bij de bakker. Het is een belangrijk deel van onze cultuur. Ik zou het erg jammer vinden moest het eten van brood in de toekomst niet meer bestaan. Naar de bakker gaan en daar je buren tegenkomen voor een praatje is ook belangrijk.Ja

die samen met de aardappel voor de kern van onze eetcultuur is. Ja

Brood een basis vormt in onze cultuur en overheerlijk is Ja

Van oudsher brood deel uitmaakt van onze dagelijkse voeding en mijn vader altijd zei : ge moet uw boterhammen opeten want ‘brood trekt de kar ‘ Ja

we niet mogen vergeten hoe mensen vroeger zelf bakten, iets wat we bijna vergeten zijn. Wie kent er nog een trog en een bakhuis?Ja

het diverse ambachtelijke werk achter de schermen en het verbindend karakter van de rijk gevarieerde broodcultuur dient behouden en doorgegeven worden aan nieuwe generaties. Het bakkersambacht staat immers onder druk.Ja

ik van  echt "echt" artisanaal brood hou, gemaakt door bakkers die het metier nog altijd uitoefenen, en dat moet best verder aan de volgende generaties worden doorgegeven.Ja

het een belangrijk onderdeel is van ons voedselpatroon. En variatie en kwaliteit zijn hier zeer belangrijk.Ja

Brood is lekker Ja

Dit een deeltje is van ons identiteit. Het hoort bij ons eetcultuur. Ja

Er nergens anders brood en bakkerijen te vinden zijn zoals in België.Ja

Dit zeker erfgoed en heel lekker is Ja

het een typisch kenmerk is van de Vlaamse eetcultuur. In veel Westerse landen zijn er twee warme maaltijden per dag, maar in Vlaanderen meestal niet.Ja

brood de basis is van elke gezond ontbijt en tevens betaalbaar tov van de musli's, cornflakes etc.....Ja

Wie brood heeft, sterft niet van honger Ja

ja , omdat de mensen , al duizende jaren brood eten , brood is feest Ja

De broodcultuur ons in al zijn vormen en verschijning voorziet van zoveel meer dan enkel voedsel. Wie gaat nu niet met plezier langs bij zijn lokale warme bakker om een vers goedgebakken brood? Ik verkies de passie van deze vakmensen boven de broden die je in de supermarkten aangeboden krijgt. Heel veel respect voor deze ambachtsmensen die dag en nacht voor ons klaarstaan. Ja
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Het is een fundamenteel onderdeel van ons culinair erfgoed. Vooral het ambachtelijk bakken, het creëren van brood met deeg van lokaal gekweekt graan (zoals het Rodelandbrood is een mooi erfgoedinitiatief). Warme bakkers dreigen te verdwijnen.Het  behoud ondersteunt ook onze lokale economie. Daarnaast is er de 'thuisbakker', waarbij het bakken van brood vaak een gezinsactiviteit vormt. Het samen bakken met kinderen versterkt niet enkel de band binnen het gezin, maar leert hen ook waardevolle vaardigheden, het belang van het ambacht en van zelfgemaakte producten. Ja

Warme bakkers zijn uniek en zeer waardevol in Vlaanderen Ja

Niets zo lekker is als vers gebakken brood bij de warme bakker. Ja

het ons basisvoedsel is sinds eeuwen en het zoveel variaties en smaken kent.
 Voor ieder wat wils. Ja

Brood heeft een belangrijke culturele, voedings- en zelfs spirituele functie in het levenJa

Wij in onze oude houtoven van de Beddermolen nog steeds brood bakken voor onze gemeenschap Ja

Het gezond is en heel lekker Ja

De diversiteit aan broodsoorten en de intensiviteit van de ambacht in de kijker mag gezet wordenJa

het onderdeel is van ons dagelijks eetpatroon Ja

ik me niet kan voorstellen dat ik een dag geen brood zou eten... Ja

Het een onderdeel uitmaakt van ons dagdagelijkse leven, nergens ter wereld leeft de bakkerijcultuur zo hardJa

het ervoor zorgt dat ik 2 keer per dag gezond en lekker eet! Ja

het mensen samenbrengt rond de ontbijttafel, tijdens de lunch op het werk, tijdens de middagpauze op school. Samen genieten van veelzijdig, lekker, gezond brood. Brood is niet alleen goed voor de innerlijke mens (vezels, eiwitten,...) Door samen rond de ontbijt/lunch/schooltafel te genieten, praten, ervaringen te delen, is er ook een positieve impact op het mentale welzijn. De broodcultuur verenigt.Ja

De broodcultuur in Vlaanderen vrij uniek is. Iets om te koesteren. Ja

brood voedzaam en lekker is en deel uitmaakt van ons dagelijks leven.Ja

Het is vooral belangrijk dat de traditionele, ambachtelijke graan- en broodcultuur  in Vlaanderen geherwaardeerd wordt omdat juist gebakken brood een heel volledige en toegankelijke basisvoeding kan zijn.  Onze broodcultuur is ernstig uitgehold en verarmd.  Mensen weten amper nog hoe een ambachtelijk brood smaakt.  Ik ben vrijwilliger bij de Heetveldemolen waar we maandelijks mensen ambachtelijk desembrood leren maken op basis van lokaal geteelde graansoorten (vnl oude tarwe, rogge, spelt - al dan niet population).  Zodoende maken we de connectie van de landbouwer, via de molenaar naar de bakker en de consument - of anders gesteld van de grond naar de mond.
Het is onderhand wetenschappelijk (oa INRAE in Frankrijk) aangetoond dat sommige moderne graansoorten te eenzijdig werden veredeld waardoor met als gevolg een toename van intolerantie en slechte spijsvertering. Ja

Ik ben Molenaar_Bakker ... alles ambachtelijk, het is echt genieten, samen malen op de windmolen, samen kneden en bakken in de grote bakoven, samen opeten Ja

Het om meer gaat dan enkel het brood. Ieder dorp, streek en familie had zijn eigen manier, tradities en ingredienten. Bovendien is brood reeds heel lang de voornaamste voedingsbron voor het grootste deel van de bevolking. Verschillende uitdrukkingen (broodnodig), gebeden (geef ons ons dagelijks brood), illustreren het belang van brood in Vlaanderen.Ja

Ik ben molenaar en bakker (beiden hobby) en het is superleuk om samen met vrienden de windmolen of watermolen het graan te malen tot meel, om dan samen deeg te maken en in het bakhuis te bakken in de houtoven ... alles ambachtelijk Ja

de graankorrel sterft om veelvuldig vrucht te dragen tot voedsel van mens en dierJa

Ja

goed brood broodnodig is Ja

Het een warme herinnering bij me oproept en het zou fijn zijn dat door te kunnen geven aan volgende generaties. En goed broodje kan gewoon ook ongelofelijk lekker zijn! Plus- als je over de boterhammenlunch vertelt aan in andere landen kijken ze allemaal gek op, weirdo point! Ja

de rijke smaak van goed graan en heerlijk brood dreigt verloren te gaan aan fabrieks"brood" bomvol brood"verbeteraars"!Ja

maakt deel uit van ons patrimonium Ja

Dagelijks brood belangrijk en gezond is 
Broodnodig! Ja



Ik vind het belangrijk dat de broodcultuur in Vlaanderen blijft bestaan, omdat...Daarom ondersteun ik de aanvraag om broodcultuur te laten opnemen op de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed.

brood heel lekker is Ja

Broodcultuur die geworteld zit in onze maatschappij Ja

Een mythisch gegeven: het dagelijks brood Ja

we als molenaar en thuisbakker dagelijks , wekelijks de broodcultuur mee onderhouden en stimuleren.Ja

Brood nog echt broodnodig is en ook lekker en gezond is en bovendien niet duur is.Ja

echt brood beter en gezonder is dan elastisch sponsbrood Ja

.... die zo rijk, divers en uniek is. En omdat brood gewoon zo lekker en gezond is !Ja

Het lekkerste, gezondste en goedkoopste basisvoedsel alle aandacht verdientJa

Ok Ja

Brood met ingredieten van eigen bodem afstmmen uit vlaanderen Ja

…het een waardevolle en verbindende traditie is om mensen te verenigen aan tafel dmv een broodmaaltijd.Ja

Ja

Ja

het tegelijk basisvoedsel en lekkernij is Ja

brood van alle tijden is en ik heel graag brood eet Ja

Brood is gewoon lekker voor alle leeftijden.
De oude traditie moet gewoon verder blijven bestaan. Ja

Ja

Omdat tradities niet verloren mogen gaan. Ja

het een essentieel onderdeel blijkt van een gezonde en evenwichtige voeding.Ja

Ja

Het een deel van ons is. Ja

Ik brood belangrijk vindt Ja

Zeer zeker Ja

Brood is een belangrijk onderdeel van mijn dagelijks dieet; het is niet enkel lekker, maar ook gezond, gemakkelijk en duurzaam!

Bovendien vind ik het brood uit België/Vlaanderen op geen enkele plaats in de wereld, het is een unieke smaakervaring die ik in niets anders terugvind.

Tot slot voelt er niets beters dan na een vakantie terug te keren naar mijn vaste bakker en de geur van vers brood (en patisserie) op te snuiven!

Ja

Brood een essentieel onderdeel is in het alledaagse leven van veel mensen. De zondagmorgen koffiekoeken eten met de familie, vers warm brood 's morgens, ... Het is iets dat moet blijven bestaan! Ja

Cultuur Ja
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Van molenaar tot bakker … ambachten die niet verloren mogen gaan !Ja

brood lekker is en bij elk ontbijt, of bij een heerlijk tasje soep altijd van pas komtJa

Brood is lekker, gevarieerd en gezond Ja

Brood is een belangrijk onderdeel voor onze dagelijkse voeding en draagt bij aan een gezonde levensstijlJa

Zonder Brood is niets hetzelfde. Ja

Het iets is dat je snel kunt eten als je geen inspiratie hebt Ja

het een zeer herkenbaar onderdeel is van ons Vlaams DNA, van de moeder die zelf dikke plakken boerenbrood snijdt, over de koffietafel met pistolets bij begrafenissen tot de heerlijke koeken en het rozijnenbrood op zondag.Ja

De jongeren niet mogen verleren dat brood een essentieel element is in onze voedingsdriehoekJa

Je pas merkt hoe hard brood is ingebakken in je cultuur als je op reis gaat naar een land waar er geen brood te vinden is!Ja

er niets boven een warm stuutje gaat, vers van de bakker, om een nieuwe dag aan te vattenJa

er niets lekkerder is dan een levend vers broodje Ja

dit een eeuwenoude traditie is en ver terugkeert in de geschiedenis.Ja

je historisch erfgoed niet zomaar in de vuilbak gooit. Ja

vers brood is een goede start van de dag ; je ruikt het je  smaakt het mmmmmJa

Brood is de dagelijks basis om elke dag goed te starten met de juiste vitamines. Daarnaast is het een ondergewaardeerde job waar veel mensen te weinig bij stil staan. Als dochter van erkende bakkersfamilie kan ik hier dan ook vanuit de grond van men hart van mee spreken. Ja

Brood is altijd een belangrijk voedingsmiddel geweest. Het is in deze hedendaagse tijden een goedkoper alternatief om lekker de maag te vullen. In tijden van oorlog zijn mensen op zoek gegaan naar hetgeen dat smakelijk is en de maag vult zonder dat er moest gekookt worden. Brood was de oplossing. Ook in deze tijd is brood universeel.
Brood met tapenade, brood bij de soep, een hamburger of braadworst tussen een broodje, geroosterd brood met choco, een gepimpt stuk brood met avocado, een bagel als lunch...brood is overal en zonder dat we het beseffen een basis van ons voedingspatroon. Mocht brood wegvallen zou dit iets zijn wat enorm gemist zou worden.Ja

Ja

ja Ja

Mmmmmmm Stuutjes <3 Ja

Erfgoed belangrijk is. Weten waar we vandaan komen, kan helpen in waar we naartoe gaan.Ja

ik niet 1 dag zonder brood zou kunnen , brood van de warme bakker is het beste dat er is. Mijn vader was warme bakker en veel warme, letterlijk en figuurlijk ;-), herinneringen aan het opgroeien in een bakkerij! Ja

We niet zonder brood kunnen Ja

Van kindsaf aan was brood belangrijk Ja

Ja natuurlijk Ja

Onze tradities (al sinds vanuit voorchristelijke, heidense tijd) kennen een hele verscheidenheid in bakvormen en smaken. Ieder jaarfeest heeft wel een uniek gebak.Ja

naar de bakker gaan, en van zijn brood mogen eten, voor mij een groot genot is... vroeger bij mij thuis op de boerderij, kochten we ongesneden brood, waarop mijn mama eerst een kruisteken maakte, voor ze het aansneed met een broodmes.. ik heb dat broodmes nog altijd, maar koop zelf voorgesneden brood..Ja

het onderdeel uit maakt van een gezonde voeding Ja

Brood al decennia lang  deel uitmaakt om op  een gezonde manier  dagelijks de nodige calorieën, vitamines, mineralen te consumeren Ja
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Ja

Zeker weten Ja

brood zo'n essentieel onderdeel uitmaakt van de Vlaamse cultuur! Iedere Vlaming eet wel minstens één keer per dag brood. Er zijn voor veel mensen ook ontelbare herinneringen verbonden aan brood die teruggaan tot de vroegste kindertijd. Ja

Absoluut zeker! Ja

het gewoon behoort tot ons DNA, onze dagdagelijkse route, zowel 's morgens als 's avonds of bij de lunch.Ja

Ja

Dit een deel is van ons cultureel erfgoed. Ja

volledig mee eens. Ja

Niets lekkerder is dan beood Ja

Het een echte ambacht is en onze kinderen de mogelijkheid moeten hebben om te zien hoe brood gemaakt wordt en hoeveel werk en tijd dit in beslag neemtJa

we uniek zijn in de wereld op het vlak van brood. Ja

Het ozo lekker is... Ja

er in zeer weinig landen een broodcultuur bestaat zoals in VlaanderenJa

Omdat wij vlamingen echte stiekmensen zijn. En brood bakken is een oerstiel!Ja

Ja

Het een deel is van ons DNA. We zijn Bourgondiërs en brood, in al zijn vormen, hoort daar bij. Ja

Granen gezonde stofjes bevat om een goede balans te hebben in het voedingspatroon. En het is nog lekker ook 😋
Basis voedsel sinds mensenheugenis ! Ja

Het is zo boeiend en divers, zoals ook de kinderboerderijen ontstaan zijn, om voeling te hebben met het verleden, en te weten hoe we geëvalueerd zijn . Ja

Door de grote diversiteit telkens een ander genot en op talloze manieren als maaltijd te verorberen en dit reeds eeuwen lang.Ja

Ik zo genieten van een goeie smaakvolle boterham. Bovendien zijn er zoveel lekkere soorten brood.Ja

Het mijn dagelijks brood is Ja

Ja

Het eens gedaan moet zijn met de goedkoopste broden aan te bieden die naar niets smaken en niet vullen. Leve de geur van  traditioneel brood in huis, om de hoek bij de warme bakker. Brood zonder al te veel nonsens. Just bread Ja

Het snijden van een ongesneden, voedzaam en gezond brood, het delen van dat brood, zorgt voor verbinding. Het is een ritueel dat ons samen brengt.Ja

 ik nog iedere morgen brood  dit is zeer  voedzaam Ja

Als kleindochter van een bakker kan ik niet anders, het zit in mijn DNA. Ons lekkere brood is één van de weinige dingen dat ik soms mis op reis in andere landen. Ja

Ontbijten écht het mooiste eetgebeuren van de dag is. Ja

Helemaal akkoord Ja
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Ja

onmisbare voeding Ja

Elke land heeft een unieke brood en eetcultuur zo ook Vlaanderen het is belangrijk om recepturen en tradities te bewaren en door te geven aan volgende generaties zodat deze niet verloren gaan en verdwijnen 
Wat je eet verteld een verhaal en alles smaakt beter als je begrijpt hoe het is ontstaan en waar het vandaan komt Ja

Zo moet dat zijniiiiiiiiiSucces Ja

Ja

op alle vlakken gezond en voedzaam is  en economisch zinvol Ja

Brood diep verankerd zit in onze eetcultuur. Van jongs af aan nemen we boterhammen mee naar school en later naar het werk. Het is meer dan een gewoonte; het is een stukje erfgoed dat mensen samenbrengt en dat we moeten koesteren.Ja

het de puurste vorm van ambacht is dat zowel een uitgebreide sociale als economische functie heeft in onze maatschappij.Ja

Dit een niet te negeren onderdeel is van onze dagelijkse behoefte. Ja

brood een belangrijke ondersteunende rol heeft gespeeld voor een  "gezonde en gevarieerde voeding". Meer in bijzonder in onze streken door zijn grote variatie aan broden. Verschillende broodsoorten op de tafel betekent steeds een feest.Ja

Omdat brood noodzakelijk is. Ja

het de grootste bron van eiwitten is en vezels -vooral dan volkorenbroodJa

deel is van onze vlaamse cultuur, bijdraagt aan een gezond voedingspatroon en een meerwaarde aan smaak.Ja

die een goed gevulde geschiedenis heeft Ja

Wij zelf 3e generatie warme bakker zijn Ja

Het deel uitmaakt van ons dagelijkse maaltijd en het een van de meest complete voedingsmiddel kan zijn.Ja

Wij zo een ongelofelijke rijkdom aan variatie en kennis hebben die ons ambacht in de verf zet.Ja

het mensen verbindt en daarnaast een mindful activiteit is. Het is belangrijk om in de tijd waarin we nu leven nog steeds een joy of making te voelen. De machines nemen dit deels van ons af, omdat zij het maakproces voor ons doen. Het bakken van brood is iets moois, iets wat ons voldoening breng. Het was ooit een gemeenschapsactiviteit die mensen samenbracht, die mensen in gesprek bracht. Alleen de geur van vers brood wanneer je voorbij een warme bakker wandelt brengt een bepaalde ervaring met zich mee. Bij de bakker ontstaan gesprekken tussen bewoners die anders niet zouden plaatsvinden. Er ontstaan bepaalde contacten. Ja

Brood één van de belangrijkste voedingsmiddelen is, en de traditie van de ambachtelijke bakker daarbij centraal staat.Ja

brood het beste os tegen de honger. Ja

Brood een gezond en lekker product is Ja

Ja

er nog altijd een artisanale sector bestaat met typische Belgische producten en lokale producenten die ingebed zijn in hun omgevingJa

Dit een dagdagelijks iets is dat op onze huistafel komt! Ja

Ja

Brood hoort gewoon bij Vlaanderen. Ik zou mij een leven zonder brood niet kunnen voorstellen.Ja

Het was oorspronkelijk de basisvorming voor de bevolking ! Ja

Het een erfgoed tussen landbouw en bakker is . Ja
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Brood zoooooo lekker is 😋 Ja

brood een schitterend voedingsproduct is. Ja

er niks heerlijker is dan samen verse pistoletjes eten op zondagochtend. Een traditie waarmee we opgegroeid zijn en nu blijven we dit doen nu we zelf ouders zijn.Ja

Ja

Brood is een wereldproduct en is er altijd al geweest in allerlei vormen. Ik kan mij geen ontbijt voorstellen zonder een lekkere boterham of pistolets/koffiekoeken....
Wij Vlamingen in het algemeen zijn bourgondiërs en daar hoort brood bij.
In het wk-end ´s morgens naar de warmere bakker gaan,  geur van het brood, het sociale contact....ideaal om de dag goed te beginnen. 
🍞🥐🥖😋😋😋

Ja

Brood de basis is van onze voeding. Zowel qua voeding als qua nostalgieJa

Ja Ja

Brood lekker, gezond, veelzijdig is Ja

De broden uit de supermarkten te industrieel smaken en niet lang houdbaar zijn.Ja

Dagelijks brood puur, smakelijk, variatie en mogelijkheden heeft Ja

Het deel is van ons dagelijks leven, terwijl in andere landen dat niet echt bestaatJa

Het familie verbindt op zondag Ja

Brood zeer gezond en betaalbaar is. Ja

Ja

Mijn grootvader en mijn papa waren ambachtelijke bakkers. Dat dit ambachtelijke nu aan het verdwijnen is doet me pijn. Ook de media die beweren dat brood een dikmaker is enz... Ze zetten brood in een negatief daglicht terwijl ik me geen dag zonder brood kan voorstellen, brood is lekker, voedzaam,gezond, bron van vezels. Brood bestaat al heel lang en mag niet verdwijnen.Ja

we de jongeren moeten stimuleren om meer brood te eten, want dat zijn ze verleerd.Ja

Brood maken is de schoonste stiel die er is,en ook de lekerste Ja

Brood e.a heerlijk zijn en je ervan kan blijven eten omdat er zoveel varatie's zijnJa

Brood  verbind  bij het eten ervan ! Dit gebeurt meestal in gezelschap en omvat ook veel nuttige vitaminen ! Ja

Iedereen moet kunnen genieten van vers brood 😀 Ja

Brood is het beste ter wereld Ja

Omdat het voedzaam en lekker is. Het is in onze cultuur “ingebakken”Ja

Zoal de spreekwoorden zeggen:
Broodnodig en zoals de toekomst eruitziet droogbrood eten!! Ja

het erfgoed is! Ja

brood van de warme bakker altijd smaakt! Ja

Gezonde voeding belangrijk is Ja
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Authenticiteit Ja

het deel is van mijn bestaan. Dagelijks de boterham mee in de brooddoos, zondag koekenbrood, met school naar bakkerijmuseum in Veurne en leren brood bakken. Vroeger bij grootouderd dikke plakken brood omdat ze hele broden kochten en zelf aansneden, …Ja

Brood is lekker!! Ja

Omdat ik een toekomstige bakker ben aan piva Ja

brood super-food is, onmisbaar in ons eetpatroon en ongelooflijk lekker ookJa

Brood, pistolets, koffiekoeken zijn heel lekker en veel beter dan de industriële broden etc.
Er zijn weinig landen die hieraan kunnen tippen of dit zelfs hebben.Ja

Bijdraagt tot een goede gezondheid. Ja

Een deel is van onze Vlaamse cultuur. Pistolets op zondag. Ja

.. het brood doorheen de geschiedenis zijn waarde, degelijkheid en noodzaak bewezen heeft.Ja

Het een laagdrempelige verwennerij is! Ja

Het zo lekker is. Enkel in Vlaanderen heb je lekkere pistolees die je weekends goedmaken. Ja

Vooral ambachtelijk brood ´n lekkernij is. Zie daarbij ook ´t assortiment. Lekker boke met kortsje en dat met goede boter.Ja

Brood is cultuur, brood is structuur. Brood brengt ons samen aan tafel, op de picnic, op school of op het werk, we zeggen toch kom 't is tijd voor een boterhammeke.Ja

Brood zo lekker en gevarieerd is. Ja

De warme bakker levert eerlijke gezonde producten. Ja

Ja

Omdat het brood en de pistolets van bij de bakker het lekkerste zijn.Ja

Brood is leven, makkelijk, goedkoop en lekker. je kan er zoveel mee doen, en je kan het zelf maken. elke dag, middag of zelf avond, is er brood Ja

Basisvoeding Ja

Het een eeuwenoude traditie is. Ja

Het is een basis product Ja

Brood essentieel is in ons dagelijks leven. Ja

Het traditie is om van jongs af aan brood te eten, boterhammen mee te doen naar het werk, op zondag als gezin verse pistolets te halen.Ja

Het een essentieel ingrediënt is van onze cultuur. Ja

Brood een ambacht is die we in ere moeten houden Ja

... het gewoon een dagelijks deel van ons leven is. En dit niet alleen 's morgens, maar in vele gezinnen ook 's middags of 's avonds. Of... denk maar aan dat heerlijk wachtbordje met brood en verse boter in het restaurant... daar ga je toch meteen voor door de knieën?Ja

Brood zo lekker is, gewoon een boterham met kaas, een crokske, verloren brood, soldaatjes in mijn zacht gekookt eitje.
.... Ja
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Ja

Brood heel lekker is in al z'n vormen Ja

Brood lekker is en van levensbelang Ja

Brood verbindt en brengt mensen samen. Ja

Er altijd brood moet zijn, dit is basis behoefte. Ja

Ja natuurlijk is dit belangrijk want hier begint alles mee Ja

Er al veel te veel warme bakkers verdwijnen en ikzelf vind het brood van een warme bakker nog steeds het beste!Ja

Het brood van de ambachtelijke bakker kwaliteitsvoller en lekkerder isJa

het een eeuwenoude traditie is . Brood is in onze cultuur zeer belangrijk,het symboliseert het levenJa

Brood zo superlekker is en zoveel variatie kent Ja

Ambacht Ja

Brood maken echt vakmanschap is. Ja

Het onderdeel uitmaakt van ons dagdagelijkse leven en variatie brengt in onze eetcultuur. Ja

Er is al zoveel belgisch erfgoed weg daarom Brood cultuur erkennen Ja

En onderdeel is van mijn dagelijkse eetgewoonten Ja

Onze dagelijkse voeding is Ja

Het een basisproducten is van je ontbijt, lunch en ook avondmaal. Je kan het steeds eten. Ik heb ook jaren hulp geboden bij een bakker en zeg nu eerlijk; wat ruikt er nu lekkerder dan een versgebakken brood.🥰Ja

Het een lekker, gevarieerd voedingsmiddel is. Ja

Mijn grootvader een bakkerij gestart heeft,  die door mijn vader en zijn broer werd verdergezet. 
Het echt lekkere en kwaliteitsvolle brood dat door hen en hun tijdsgenoten werd gemaakt,  is aan het verdwijnen Ja

Het nog puur is, de bakkers verdwijnen en supermarkten bakken zelf brood af met waarschijnlijk meer bewaarelementen enzJa

Brood lekker is : je weet pas hoe belangrijk je brood vindt als je het in het buitenland niet kunt krijgen en je het enorm mist na 1 dag al !!Ja

Het deel uitmaakt van onze cultuur en dit moet gekoesterd worden.Ja

Met liefde gemaakt wordt in vele smaken en met veel liefde gedeeld en gegeten wordt. Je kan het op zoveel manieren beleggen en gebruiken. Dit hoort bij elk evenwichtig ontbijt en is heerlijk en praktisch om mee te nemen. Ja

De ambacht een kunst is Ja

het in België altijd een broodcultuur is geweest en ik de dochter van bakkers ben...😄Ja

Vlaanderen ondenkbaar is zonder dat de mensen op zondagochtend tot buiten staan aan te schuiven bij de warme bakker, omdat er steeds nieuwe bakkers opgeleid worden met veel passie, omdat brood gewoon bij de Vlaamse cultuur hoort zoals (paas)eieren bij een kip en de paashaas. Neem ons onze versgebakken krakende broodjes niet af, wat is er mooier dan een snee vers brood met een laagje boter en een uitmuntend beleg?Ja

Brood nodig is om gezond te leven, lekker is en dat het van een warme bakker komt smaakt het beste en niet van een supermarkt. Ja
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Zoveel variëteiten,  smaken van oudsher volgens traditie doorgegeven aan de volgende generaties moet blijven voor de toekomst. Ja

Ja

ik gans mijn leven brood een belangrijke rol speelde. Bakoven thuis, graanteelt door vader, dorsmachine in de winter aanwezig op de boerderij.Ja

Deze uniek is voor de wereld en Vlaanderen anders maakt Ja

Brood leven is en impact heeft op zoveel aspecten van groot en klein.Ja

Brood is onderdeel van onze voeding cultuur en is symbolisch voor leven. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ja

Er zoveel lekkere producten bestaan Ja

Er zoveel lekkere producten bestaan Ja

Brood bij een warme bakker top is Ja

Ja

Brood is het eerste woord waaraan je denkt als het gaat over voedsel. Brood is voor ons ook traditie.Ja

Lekker ambachtelijk brood verdwijnt langzaam uit onze maatschappij. Alles moet sneller, goedkoper en van mindere kwaliteit. Voor mij gaat er niets boven een lekkere boterham van de ambachtelijke bakker.Ja

De evolutie zien van een zuurdesem starter , het kneden met goed meel , bloem, zout, olie  en water en de dag erna kunnen genieten van een lekker broodje geeft rust en enorm veel voldoening. Ja

brood bij uitstek een korte keten produkt is / kan zijn als je bewust kiest voor de lokale bakkerJa

Zal wel zijn brood bakken is toch een oude ambacht , mag niet verloren gaan. En nog lekker ook.Ja

… nergens anders staan mensen op zondagochtend in de rij aan te schuiven.Ja

Ja

Ja

Ja

Het uniek is in Europa Ja

Ja

er niks zo lekker is als vers gebakken brood, pistolets, stokbrood... van de bakker. Een ontbijt met verse pistolets en boterkoeken is een mooi, verbindend (weekend)ritueel.Ja

Ja kinderen, weten niets meer van de producten die er in zitten Ja

Het eten en maken van versbrood een belangrijk deel is van onze westerse cultuur. Ja

Er niets beter is om je dag mee te stzrten dan een lekkere verse boterham!Ja

de geur en de smaak altijd zorgen voor leuke momenten. Ja

Ja

Zonder brood als ontbijt lukt niet voor mij Ja
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Ons dagelijkse voeding,bij het ontbijt,op restaurant ,een hamburger broodje ,een pitta bijna tijdens iedere eet moment is er een type brood aanwezig.Het ook pure ambacht en brood maken we al van in de oudheid en als je ziet met welke passie mensen nu tegenwoordig aan de slag gaan en tot rust komen om zuurdesem brood te maken zoals vroeger kan dit niet anders dat dit erkend zal worden Ja

Het hoort bij onze cultuur en leefwijze. Ja

De geur van gebakken brood mij instant gelukkige maakt. Ja

Ja

Brood is van alle tijden en alle culturen. Ja

Ja

Niets lekkerder is dan een vers gebakken boterham van bij de bakkerJa

Brood is noodzakelijk,  Ja

Je ergens zo lekker eet als hier! Ja

Ja

Brood een wezenlijk onderdeel is in onze Belgische cultuur ! Ja

Het brood altijd al de belangrijkste voedselbron geweest is, met een heel grote verscheidenheid.Ja

brood net zo Vlaams/Belgisch is als een frietje ... pistoletjes synoniem zijn voor zondag en dat er vandaag nog zo weinig echte bakkers zijn. We zijn te weinig fier op onze authentieke smaken en creaties terwijl ze heel erg bepalen wie we zijn. Geen donuteters of muffinconsumenten (van eenheidssuiker gesproken) maar echte koffiekoeken!Ja

Ja

We brood belangrijk en lekker vinden. Ja

Ons dagelijks brood… Dat is toch een evidentie Ja

heel wat Vlamingen dagelijks brood consumeren, of bokes mee naar hun werk/school nemen. De veelheid aan keuze bij een bakker, soms tot 30 à 40 broden, is een unicum. Het is een fenomeen dat we in andere landen veel minder zien. Daarom spreken we écht van een Vlaamse/Belgische broodcultuur. Ja

De schat van brood bakken in vele andere landen een groot gemis is en zelfs vaak ongekend.Ja

Ja

Ja Ja

het erfgoed is Ja


